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Bijna Pasen 

 
 
Deze maand vieren we weer Pasen. Dat doen we ieder 
jaar opnieuw. En dat is ook nodig omdat we steeds 
weer in herinnering moeten roepen hoe Jezus, Gods 
Zoon door lijden en dood ging opdat God hem kon doen 
opstaan uit de dood. Zoals het joodse volk door het 
water moest gaan bij de uittocht uit Egypte om 
uiteindelijk aan te komen in het beloofde land, zo 
moest Jezus door de dood gaan om aan te komen in het 
beloofde land, in de hemelse werkelijkheid. En ja, dat 
verhaal van de opstanding moeten we blijven herhalen 
zoals de joden het verhaal van de Exodus ook blijven 
vertellen aan elkaar. Iedere keer weer opnieuw.   
  
En als we weer Pasen vieren dan vertellen we dat 
verhaal van de opstanding, dat Jezus verrijst en 
daarmee ook voor ons toekomst biedt voorbij lijden en 
dood. Het is overigens niet alleen een vertellen maar 
iets dat door te blijven vertellen werkelijkheid wordt. 
We maken ons zorgen over ons leven, ons klimaat, over 
onze wereld. En dat is terecht want er is veel aan de 
hand. Maar als christenen zijn wij niet zonder hoop. 
God laat een mens niet in de duisternis, Hij wil steeds 
weer opnieuw de mens in het licht zetten. Om dat niet 
te vergeten vieren we Pasen. Moge het komende 
paasfeest voor ons echt een Pasen worden.  
 

 
 
Ik wens het ons allen toe dat we licht mogen zien waar 
nu nog duisternis heerst. Ik las een tekst bij Hans 
Bouman die ik u niet wil onthouden.  
  
Meest nabije mens  
O God, uw Zoon!  
  
Hoezeer gediend met hem.  
Hoe verrijkt,  
verdiept hij ons bestaan.  
  
Uw Zoon   
die onze broeder is,  
onze meest nabije mens.  
  
Zoals hij ons weet te vinden,  
ons opdelft  
uit de nacht van onze wanhoop.  
  
Zoals hij met ons meegaat,  
de tijden door -  
geschiedenis met ons maakt.  
  
Zoals hij ons stap voor stap,  
woord voor woord  
de Schriften ontvouwt,  
  
ons laat delen in zijn leven,  
zijn lijden, zijn sterven –  
  
ons laat delen  
in zijn opstanding.  
  
(Hans Bouman -  ‘Mijn God, Veertig geloofsmomenten’)  
  

Een Zalig Pasen gewenst!  
 

Wim van den Berg, rector 
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Herderlijke groet van de bisschoppen 
 
Ieder jaar brengen de bisschoppen een groet aan het 
begin van de Veertigdagentijd. Dit jaar 2023 wordt er in 
onze kerk en onze samenleving stilgestaan bij enkele 
gedenkwaardige gebeurtenissen uit het verleden. Dat 
gedenken nodigt ons ook uit om naar de toekomst te 
kijken. Ook enkele kerkelijke processen dagen ons dit 
jaar uit tot extra bezinning. Als handreiking tot gesprek 
hierover nemen de bisschoppen in hun brief enkele 
vragen op. Ze hopen dat gelovigen elkaar rond deze 
vragen willen ontmoeten voor gesprek. Dat kan in de 
parochie of statie, in een gesprekgroep door de week of 
bij de koffie na de mis, met vrienden of met 
huisgenoten. Natuurlijk kan je de vragen ook 
persoonlijk overwegen. Hopelijk kan deze brief daarmee 
een bijdrage leveren aan onze geloofsgroei op weg naar 
het Pasen van de Heer. Lees de vastengroet. 

 
 
Goede Week en Pasen 

We leven toe naar het feest van Pasen en juist als we 
dichterbij Pasen komen, wordt de weg heel intens en is 
de uitnodiging om bij Jezus te blijven op zijn weg een 
ernstige zaak. Maar we kennen het verhaal en weten 
dat het uitloopt op een feest van licht en liefde: God is 
trouw, door alles heen. Daarom is de weg begaanbaar 
en wij mogen die weg stap voor stap gaan. Daarover het 
volgende:  

Palmzondag: we gedenken de intocht in Jeruzalem, 
waar Jezus Christus met de leerlingen binnentrok. De 
mensen juichen ‘halleluja’ maar wij kennen de dreiging 
die om dit gebeuren heen hangt. Niet veel later klinkt 
immers het ‘kruisig hem’ uit vele monden. We luisteren 
op Palmzondag naar het hele lijdensverhaal. Op deze 

dag worden de palmtakjes gezegend en uitgedeeld, als 
herinnering aan wat ooit gebeurde en als teken van zijn 
leven in ons eigen huis.   

Chrismamis: op de vooravond van Witte Donderdag 
worden in de kathedraal de heilige oliën gewijd door 
onze aartsbisschop. Het is een heel bijzonder gebeuren, 
omdat we als bisdom bij elkaar zijn en de olie voor een 
heel jaar wordt gezegend en uitgedeeld aan de 
parochies van ons bisdom. Vertegenwoordigers van de 
parochies worden door de pastores uit de kerk 
opgehaald en sluiten aan in de rij om de potjes en 
kruikjes te laten vullen met chrisma-olie, olie voor de 
zieken en olie voor doopsel en vormsel.  

Witte Donderdag: we gedenken hoe Jezus Christus met 
zijn leerlingen maaltijd hield, hoe hij verraden werd en 
in de hof van Getsemane gebeden heeft. De volheid en 
rijkdom van de eucharistie eindigen in de leegte van de 
nacht, als het altaar ontkleed wordt en wij in stilte de 
kerkruimte verlaten. (Deze viering vindt (nog) niet 
plaats in onze St. Augustinuskerk) 

Goede Vrijdag: we gedenken het lijden van Jezus 
Christus en de kruisiging. We vereren het kruis, wat niet 
wil zeggen dat wij het lijden vereren – het is Gods trouw 
aan de mens, aan ons mensen, die zichtbaar is 
geworden in Jezus, toen hij zijn weg ten einde toe ging. 
Het is een dag waarop wij ook het lijden van onze tijd in 
onze gebeden meenemen.   

Pasen: en zo wordt het de derde dag, dag van 
verrijzenis. Wij vieren dat Jezus Christus lééft, dat hij 
ons licht is - het licht voor de wereld. Alles wordt voor 
een heel jaar opnieuw gegeven: de paaskaars en het 
doopwater. ook het brood, dat op Witte Donderdag uit 
de kerkruimte is weggedragen, komt opnieuw aanwezig 
tijdens de eucharistie.   

De tijden van de vieringen staan in de agenda: we zijn 
allen van harte uitgenodigd voor deze bijzondere 
vieringen van de Goede Week en Pasen!  
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Diaconie 
‘Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben’ (1 
Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie 
samengevat in de werken van barmhartigheid, die de 
toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden 
doorgaans 'liefdewerken’ genoemd, omdat ze 
ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog 
eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen 
laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, 
zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden 
begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking 
gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als 
een antwoord op concrete levenssituaties.  De diaconie, 
het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en 
de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.  
 
Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De 
komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat 
meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden 
collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij 
de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden 
april en mei is dat de Stichting Exodus (zie ook onder 
‘Collectes’) in het kader van de gevangen bezoeken. 
Elke maand willen wij U ook wat achtergrond meegeven 
voor de verschillende werken van Barmhartigheid. 
 
De gevangen bezoeken (1) 

Vijf van de zeven werken van barmhartigheid worden 
vermeld in het Eerste Testament. Twee heeft Jezus erbij 
gevoegd: zieken en gevangenen bezoeken. Natuurlijk 
gaat het hier niet louter om het bezoek, maar veel meer 
om zich solidair te voelen met deze zwaarbeproefde 
mensen. Het gaat erom hen een plaats te geven in ons 
hart en ook in de maatschappij. 

In de Hebreeënbrief lezen we: ‘Denk aan hen die 
gevangen zijn als waart gij met hen in de gevangenis, en 
aan hen die mishandeld worden, want ook gij hebt een 
lichaam.’ (13,5). De schrijver wil ook zeggen: denk 
eraan, je had een medegevangene kunnen zijn, als je 
niet in een zo goed beschermd milieu was opgevoed. je 
bent meer dan je wil toegeven een medegevangene, 
door je ik-zucht, je hebzucht en je eerzucht. Het zijn niet 
allemaal misdadigers die in de gevangenis zitten. 
Meestal zijn het arme sukkelaars, die de geborgenheid 
van de familie en de liefde van de mensen niet hebben 
gekend. Vaak zijn ze ongewild op een verkeerd spoor 
geraakt en hebben ze geen uitweg meer gezien. 
Jeugdigen die argeloos in het milieu van de 
drugsgebruikers geraakt zijn, vreemdelingen die geen 

middelen van bestaan meer hadden. Wij maken ons 
onbarmhartig van het probleem van de gevangenen af 
door te zeggen dat het allemaal hun eigen schuld is. 
Zelden klagen wij de omstandigheden aan, die de 
schuld zijn dat zulke mensen langs de weg 
terechtkomen. 

 
 
Gevangenen zijn niet alleen de mensen die achter de 
tralies zitten, maar ook de mensen die na hun 
gevangenschap geen mogelijkheid hebben om een 
nieuw leven te beginnen. Een jongeman zei tegen zijn 
aalmoezenier: “Morgen ga ik naar huis, maar waar 
moet ik heengaan. Ik heb geen familie, geen huis, geen 
werk. Ik kan best weer een misdrijf begaan om hier 
terug te mogen komen.” De ex- gevangenen worden 
vaak nog slechter door de moeilijkheden die zij 
ondervinden bij het zoeken naar een thuis, naar werk, 
naar een levenspartner. Zij blijven gevangenen zolang 
zij niet volledig gerehabiliteerd worden door de 
maatschappij. Zolang de asielzoekers geen 
verblijfsvergunning krijgen, zijn zij gevangen. 
Gevangenen zijn ook vaak de familieleden van de 
gevangenen, die van alle kanten achter de tralies van 
miskenning en achterdocht zitten. Dit alles bewijst hoe 
actueel dit werk van barmhartigheid nog is in deze tijd. 
Wij hebben veel te weinig medelijden met de 
gevangenen, waarmee Jezus zich heel bewust heeft 
geïdentificeerd. En hoeveel onschuldige mensen, die 
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alleen maar zijn opgekomen voor de rechten van hun 
landgenoten, zuchten in de gevangenis. In een brochure 
van Amnesty International staat: “Ons grootste 
probleem zijn niet de dictators of de folteraars of de 
doodseskaders. Het zijn de mensen van goede wil die 
zwijgen en toekijken in stilte...” Dat is erg. Wij zwijgen 
en daarom gaan de martelingen verder, slaan de 
traliedeuren dicht en stoppen de moorden niet. 
(Lammers pp 128-131) 

…… wordt vervolgd. 
 

Van de bestuurstafel 
 De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 is 

goedgekeurd door aartsbisschop Bernd Wallet.  
Waarvoor dank aan de penningmeester Bert 
Binnenmarsch en financieel adviseur Henk 
Visser voor al hun werk in dezen. 

 Waarschuwing phishing. Let op als U een mail 
krijgt uit naam van een pastoor of een 
parochie/statie. OKKN adressen zijn altijd 
opgemaakt 
uit: voornaam.achternaam@okkn.nl of functie
@parochie.okkn.nl.  

 Vraagt U zich ook af wat U moet doen met oude 
palmtakjes? Deze kunt U altijd inleveren bij de 
rector. Hij zal er dan zorg voor dragen dat ze op 
de juiste manier verbrand worden. 

  

 
Studiedag geestelijkheid 
Op donderdag 13 april is er weer een studiedag voor de 
geestelijkheid en zullen de pastores in Amersfoort bij 
elkaar zijn. Studie en vorming komt hen persoonlijk en 
de kerk als altijd weer ten goede. Bij het ter perse gaan 
van deze nieuwsbrief is het thema nog niet definitief, 
maar zal hoogstwaarschijnlijk over ‘synodaliteit’ gaan.   
 
 

Extra viering Palmzondag 
We zijn gewoon om op de 2e, 4e en 5e zondag van de 
maand samen te vieren. Dit betekent dat er deze 
maand ook een viering (van Schrift en Gebed) zou zijn 
op zondag 30 april. Deze vervalt echter omdat we er 
voor gekozen hebben om een extra Dienst van Schrift 
en Gebed te houden op zondag 2 april omdat het dan 
Palmzondag is en het begin van de Goede Week. (zie 
ook agenda hieronder) 
 

Collectes 
Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover 
informatie. In de agenda aan het einde van deze 
nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke 
uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat 
dank voor uw gaven! 
 
Stichting Exodus 
Stichting Exodus Nederland is een forensische 
zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals 
en 1200 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan 
(ex-)gedetineerden en hun familieleden. We bieden 
onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze 
Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden 
steun met ambulante hulpverlening. Sinds 1 januari 
2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigings-
bureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting 
Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze 
eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken naar 
dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze 
deelnemers en een veiligere samenleving creëren met 
onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je 
meer dan alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij 
leidend; perspectief, volhardend, samen, moedig.  

 
Meer informatie vindt u op de website:  
www.exodus.nl 
 
Vastenactie  
In de veertigdagentijd collecteren we voor het nieuwe 
gezamenlijke project van de IAKDM (internationale 
verband van oud-katholieke commissies en 
werkgroepen die zich met missie en diaconaat 
bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft 
het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen 
in Goma in Oost Congo. In de nieuwsbrief van maart 
hebt u hierover uitgebreid kunnen lezen. Op 
palmzondag is de laatste mogelijkheid om in de kerk 
hiervoor te doneren tijdens de deurcollecte.   
Helpt u ook mee te ondersteunen? Dank reeds voor uw 
vastenoffer.   
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Onderhoud Kerkgebouw 
We mogen als statie Zeeland een prachtig kerkgebouw 
in bezit hebben. We zijn daar heel blij mee. Maar het 
onderhoud van dit monumentale gebouw zorgt voor 
zeer hoge kosten. We ontvangen hiervoor subsidie van 
de Rijksoverheid en van verschillende fondsen binnen 
onze landelijke kerk. Toch is dit nog niet genoeg en 
moeten we als statie dus ook een ruime bijdrage in de 
kosten leveren. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen 
zullen we met regelmaat de deurcollecte hiervoor 
bestemmen. We hopen op uw gulle gaven. Bij voorbaat 
onze hartelijke dank. (Giften voor dit doel zijn uiteraard 
ook welkom via onze bankrekening.) 
 
 

Digitale landelijke nieuwsbrief 
 
De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale 
nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van 
het nieuws vanuit de landelijke kerk.  U kunt zich 
hievoor aanmelden via: 
https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/ 
 

 

Time 4 God 
Zondag 16 april om 19.30 uur zal een Engelstalige 
Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, 
Middelburg) gehouden worden. Voorganger is Miranda 
Renkema. Iedereen is van harte welkom. 

Om de dienst online te kunnen volgen klikt u op de link 
die u vindt op onze website: https://time4god.com/, of 
ga direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.   

 

 

 

Agenda/vieringen 
Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. 
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.  

Zondag 2 april 
10:30 uur Dienst van Schrift en Gebed, Palmzondag, 
voorganger lector David Ross. 
 
Evangelie bij de palmwijding: Matteüs 21, 1-11; 1e 
lezing: Jesaja 50, 4-7;  Gradualepsalm: 73, 13-20; 2e 
lezing: Filippenzen 2, 5-11; Evangelie Matteüs 26, 1- 27, 
66  

 2e collecte: Vastenactie 
 
Woensdag 5 april 
19:30 uur Chrismamis, zegening van de heilige oliën in 
de Ste. Getrudiskathedraal in Utrecht.  

 
Vrijdag 7 april  
19:30 uur Schriftlezing, Kruisverering en Gebed, Goede 
Vrijdag, voorganger rector Wim van den Berg 
 
1e lezing: Jesaja 52, 13-53, 12; Gradualepsalm: 40, 1-9; 
2e lezing: Exodus 12, 21-28; Tractus: Psalm 99; 
Evangelie: Johannes 18, 1 – 19, 42  

 
zaterdag 8 april 
21:00 uur Paaswake met eucharistieviering, Verrijzenis 
van onze Heer Jezus Christus, voorganger rector Wim 
van den Berg  
 
1e lezing: Genesis 1, 1-2, 3; 2e lezing: Exodus 14, 15 – 1, 
1a; 3e lezing Sefanja 3, 12-20; 1e lezing: N.T. Romeinen 
6, 3-11; Evangelie Matteüs 28, 1-10  

 2e collecte: Stichting Exodus 
 
 
Zondag 23 april 
10:30 uur Derde zondag van Pasen met aandacht voor 
het feest van Kerkwijding, voorganger rector Wim van 
den Berg . 
 
1e lezing: Jesaja 43, 1 (2-8), 9-12; Gradualepsalm: 116, 
10-19; 2e lezing: 1 Petrus 1, 17-23; Evangelie: Johannes 
21, 1-14  

 2e collecte: onderhoud kerkgebouw 
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Maandag 24 april  
Gedachtenis van de H. Egbertus, priester 
10:30 uur Open Kerk 
12:00 uur Middaggebed en Lunch 
 
 
 
Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
secretaris@zeeland.okkn.nl 
 
Web 
https://zeeland.oudkatholiek.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen  
Elke tweede en vierde zondag van de maand een 
eucharistieviering om 10.30 uur. 
 
Locatie  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 
NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 
 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige 
kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te 
vinden op de website: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet – 
marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 
89 27 84 
 - zie verder: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/  
 

 


