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Mooie zomer

Afgelopen maand vierden we Pinksteren. We mochten
Gods Geest, de Helper, weer in ons midden ontvangen.
Die Geest die trouwens nooit afwezig is. Toch bidden
wij ieder jaar opnieuw om de Geest van God. Als
christenen hebben wij haar al ontvangen bij onze doop.
Toch laat het Pinksterfeest ons zien hoe de Geest
mensen opnieuw enthousiast maakt en aanspoort om
de Blijde Boodschap te blijven uitdragen in woord en
daad. Nu wij in deze maand juni zijn beland en de grote
kerkelijke feesten geweest zijn is het aan ons om werk
te maken van ons christen zijn. Dat doen we uiteraard
in het samen vieren van de eucharistie maar ook door
naar elkaar om te zien. Als we dat doen zijn we kerk,
kerk zoals die begon bij het eerste Pinksterfeest.

In deze maand begint voor sommigen van ons al de
vakantie, of gaat men er voor een dag op uit. Het mooie
weer (hopelijk) nodigt daartoe uit. Op deze vrije dag(en)
kan er zo maar wat meer tijd zijn voor elkaar, voor de
natuur of ook zomaar voor jezelf. Ook hierin mogen we
Gods Geest nabij weten en iets van Gods liefde voor ons
ervaren.

Ik wens ons allen een mooie zomer toe!

Wim van den Berg, rector

Van de bestuurstafel

Vanaf augustus zal gestart worden met de
onderhoudswerkzaamheden van onze kerk. Zowel aan
de buitenkant van de kerk als aan de binnenkant. We
hopen dat dit niet teveel hinder zal geven.

Als kerkbestuur denken we na hoe we onze bezoekers
komende winter warm kunnen houden tijdens de
vieringen. Mocht u goede ideeén hebben, laat het ons
dan zeker weten.

Gemeentevergadering

Op zondag 11 juni vindt aansluitend aan de koffie na de
eucharistieviering de voorjaarsgemeentevergadering
plaats. Tijdens deze vergadering zal verslag worden
gedaan over het jaar 2022. Het financieel jaarverslag
wordt gepresenteerd als ook het pastorale jaarverslag.
Het zou fijn zijn als velen zich bij de vergadering
aansluiten. Van harte welkom!

Diaconie

‘Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben’ (1
Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie
samengevat in de werken van barmhartigheid, die de
toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden
doorgaans 'liefdewerken’ genoemd, omdat ze
ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog
eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen
laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen,
zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden
begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking
gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als
een antwoord op concrete levenssituaties. De diaconie,
het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en
de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.
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Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De
komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat
meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden
collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij
de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden
juni en juli is dat de Mission to Seafarers (zie ook onder
‘Collectes’) in het kader van de vreemdelingen
herbergen. Elke maand willen wij U ook wat
achtergrond meegeven voor de verschillende werken
van Barmhartigheid.

De vreemdelingen herbergen (1)

Ook dit werk van barmhartigheid vinden wij terug in de
Schrift. Jezus heeft aan dit werk een bijzonder accent
gegeven doordat Hij zich identificeert met de
vreemdeling: ‘lk was vreemdeling en gij hebt Mij
opgenomen’ (Mt 25,35).

In de bijbel is de vreemdeling een onbekende die
gastvrijheid vraagt voor een nacht. In Genesis lezen we
over de gastvrijheid van Abraham. 'Eens, toen hij op een
hete middag in de opening van zijn tent zat en zijn ogen
opsloeg, zag hij drie mannen voor zich staan. Zodra hij
hen zag, liep hij hen van de tent-ingang tegemoet, boog
zZich ter aarde en sprak: “Heer, als ik genade gevonden
heb in uw ogen, ga dan uw dienaar niet voorbij. Sta mij
toe, wat water te laten brengen, dan kunt gij u de
voeten wassen en uitrusten onder de boom. Ik zal ook
een stuk brood laten halen, om u wat te verkwikken, eer
gij verder trekt; gij zijt nu toch langs uw dienaar
gekomen.” Vlug ging Abraham zijn tent binnen, naar
Sara en sprak: “Neem gauw drie maten fijne bloem,
kneed ze en bak er broodkoeken van.” Zelf liep Abraham
naar de kudde om een mals en mooi kalf te halen, hij
gaf het aan zijn knecht, die zich haastte het klaar te
maken. Dan nam hij room en melk met het kalf dat hij
had laten toebereiden en diende het op. Terwijl zij aten,
bleef hij zelf bij hen onder de boom staan' (Gn 18,1-8).
Wat een haast, wat een grootmoedigheid, wat een
dienstbaarheid. Hij maakte plaats in zijn hart voor hen,
hij maakte hen groot door zijn dienstbaarheid.

Later worden het de migranten: de vreemdelingen die
werk kwamen zoeken om in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien. Men moest hen opnemen omdat zij
zelf ook vreemdelingen waren geweest. ‘Wanneer er
vreemdelingen in uw land komen wonen, moogt gij die

niet slecht behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen
hebben dezelfde rechten als een geboren Israéliet. Gij
moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf
vreemdeling geweest in Egypte’ (Lv 19,33-34). Een heel
merkwaardige tekst. Hij is van veel latere oorsprong dan
de uittocht uit Egypte. De eerste lezers van deze tekst
zijn zelf nooit in Egypte geweest. Hij wijst erop dat zij
nog altijd vreemdelingen zijn in deze wereld. Elke mens
is vanuit de moederschoot een migrant in deze wereld.
Er is niet zoveel verschil met iemand die van verre
streken naar ons land geémigreerd is. Daarom moeten
de Israélieten hun eigen lotgevallen bekijken in de
spiegel van de vreemdelingen. Zij moeten leren de
vreemdeling in zichzelf te ontmoeten. Diezelfde
gedachte vinden wij ook in Deuteronomium: ‘Ook gij
moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want zelf zijt
gij vreemdelingen geweest in Egypte’ (10,19).

Wij mogen niet vergeten dat Jezus ook een thuisloze
was. Hij heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten
rusten (Mt 8,20). Dit gevoel van vreemdeling te zijn op
aarde (Ps 119,19) is bijzonder levendig bij de eerste
christenen. Zij wisten dat zij de pinnen van hun
levenstent niet te vast in de aarde mochten slaan. ‘Hun
vaderland is in de hemel’ (Fil 3,20). Zij moesten elke dag
ervaren, dat wie zich niet aanpast aan de bestaande
samenleving, tot vreemdeling gemaakt en uitgestoten
wordt. Zij beschouwden zich als ‘vreemdelingen en
ballingen.’” (1 Pe 2,11).
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Vreemdelingen herbergen is een uiterst actueel
probleem in deze tijd, waar duizenden migranten in ons
land om asiel vragen. Het vluchtelingenbeleid is een
heet hangijzer, niet alleen in de politiek maar ook
binnen de christelijke gemeenschappen. Niet alleen de
politiek is hiervoor bepalend, maar ook onze
geloofsvisie. Hier staan economische belangen en
mensenrechten vaak loodrecht tegenover elkaar. Het
vluchtelingenprobleem is een terrein vol voetangels en
klemmen. Vroeger, en nu nog in de arme landen, had
men van de vreemdelingen niets te vrezen. Als
enkelingen waren ze machteloos. Bij de gastheer was
niets te stelen. Vreemdelingen brachten nieuws en
gezelligheid. Tegenwoordig ligt dat anders. Wij hebben
zoveel dat we moeten behoeden, en bovendien staan
we op onze privacy. We gaan nog liever in een hotel
overnachten, dan onze familieleden last te bezorgen.
Ons landje wordt zo klein, zegt men, dat het de stroom
vreemdelingen niet kan opvangen. Rond de jaren zestig
hebben wij de vreemdelingen, Marokkanen en Turken,
met duizenden naar ons land gehaald om in de
koolmijnen te gaan werken, om de vuile werkjes te
doen die wij zelf niet meer wilden doen. Er zijn nu meer
miljoenen mensen op de viucht en 93 procent van deze
mensen worden opgevangen in het arme zuidelijke
halfrond. Als in het rijke noorden maar 7 procent wordt
opgevangen, moeten wij dan panikeren?

Word vervolgd....

Collectes

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook
onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover
informatie. In de agenda aan het einde van deze
nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke
uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat
dank voor uw gaven!

Onderhoud Kerkgebouw

We mogen als statie Zeeland een prachtig kerkgebouw
in bezit hebben. We zijn daar heel blij mee. Maar het
onderhoud van dit monumentale gebouw zorgt voor
zeer hoge kosten. We ontvangen hiervoor subsidie van
de Rijksoverheid en van verschillende fondsen binnen
onze landelijke kerk. Toch is dit nog niet genoeg en
moeten we als statie dus ook een ruime bijdrage in de

kosten leveren. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen
zullen we met regelmaat de deurcollecte hiervoor
bestemmen. We hopen op uw gulle gaven. Bij voorbaat
onze hartelijke dank. (Giften voor dit doel zijn uiteraard
ook welkom via onze bankrekening.)

Mission to Seafarers
The Mission to Seafarers zet zich wereldwijd in voor het

lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van
zeevarenden. The Mission to Seafarers is aanwezig in
230 havens, waaronder de haven van Vlissingen. Hier
heeft The Mission to Seafarers een zeemanshuis met
een 'Flying Angel Club', een winkel en een kapel.

Het is belangrijk dat dit werk door de hele kerk wordt
gedragen. Hierbij gaat het niet alleen om financiéle
steun, maar ook om inhoudelijke betrokkenheid.
Zonder die betrokkenheid komt het materiéle
welzijnswerk los te staan van zingeving en juist
zeevarenden (met name uit de Filippijnen) hebben
behoefte aan hun geloof. Eucharistie kunnen vieren,
een priester of diaken spreken en de zegening van hun
schip zijn voor hen onmisbaar.

De wereld van de zeevaart ontwikkelt zich snel en als
Mission to Seafarers Vlissingen moeten we op de
veranderende behoeften van zeevarenden inspelen.
Vanwege de steeds korter wordende momenten om
aan wal te gaan, zouden we graag een telefooncel
plaatsen die ook buiten openingsuren toegankelijk is.
We kunnen uw steun dus goed gebruiken.

voor meer informatie:
www.missiontoseafarers.nl

www.missiontoseafarers.org



http://www.missiontoseafarers.nl/
http://www.missiontoseafarers.org/
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Orgelstad Middelburg

Vanaf zomer 2023 worden orgelactiviteiten in de
Nieuwe Kerk, de Oostkerk en de Sint-Augustinuskerk te
Middelburg onder de vlag van Orgelstad Middelburg
gecoordineerd en gepresenteerd. Orgelstad Middelburg
is een stichting in oprichting, als gezamenlijk initiatief
van de instanties die momenteel op

genoemde locaties orgelactiviteiten organiseren.
Belangrijke doelen van Orgelstad Middelburg zijn het
promoten van het orgelbestand in de Zeeuwse
hoofdstad en het afstemmen van het aanbod
orgelmuziek.

Het hoofdbestanddeel van
de programmering is een

g 5 E ! ! serie zomeravondconcerten

op dinsdagen van eind juni

ORGEL
STAD

MIDDELBURG

tot eind augustus in de drie
genoemde kerken. Het Van
Leeuwen-orgel (1954) in de

Nieuwe Kerk, het De
Rijckere-orgel (1782) in de
Oostkerk en het Duyschot/Miiller-orgel (1707/1754) in
de Sint-Augustinuskerk zijn interessante instrumenten
met ieder hun verschillende karakteristieken en in
totaliteit een breed repertoire ten gehore worden
gebracht.

Zowel gerenommeerde organisten als jonge talenten
worden uitgenodigd om concerten te verzorgen. Naast
betaalde avondconcerten zijn er vrij toegankelijke
lunchconcerten in de Oostkerk op donderdagmiddagen
in juli en augustus. Ook vinden er regelmatig
masterclasses en excursies plaats, waaronder een
orgeltocht langs vijf binnenstadskerken o.l.v. Sietze de
Vries op zaterdagmiddag 1 juli.

Het volledige programma voor deze zomer is te vinden
op de flyer Zomeravondconcerten 2023 Orgelstad

Middelburg.
Meer informatie over Orgelstad Middelburg, de

georganiseerde activiteiten en de betreffende orgels is
te vinden op de nieuwe
website orgelstadmiddelburg.com

Roze zaterdag

Op zaterdag 17 juni vindt de landelijke Roze Zaterdag
plaats in Goes. Het is voor het eerst dat dit evenement
in Zeeland wordt gehouden. De dag begint met een
roze viering (aanvang 9.30 uur) in de Geerteskerk in
Kloetinge. Ds. Leuny de Kam (Doopsgezinde gemeente)
en onze rector Wim van den Berg zullen in deze viering
voorgaan. U bent allen van harte welkom om mee te
vieren.

Bezinningsmoment Zeeuwse Kerken

De Raad van Kerken Middelburg geeft, samen met de
Raad van Kerken Vlissingen en de Provinciale Raad van
Kerken Zeeland, aandacht aan de herdenking van

de afschaffing van de slavernij op 1 juli.

Zo zal er op zaterdag 1 juli van 12.00 — 13.00 uur in de
Nieuwe Kerk te Middelburg een bezinningsmoment
gehouden worden. We nodigen u van harte uit

hierbij aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst is aansluitend
op de herdenkingsplechtigheid van Provincie Zeeland
met een kranslegging bij het monument. Vanaf 13.00
tot 20.00 uur zijn er activiteiten op het Abdijplein in het
kader van Keti Koti. Ook hierbij bent u van harte
welkom.

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale
nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van
het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich
hiervoor aanmelden via:
https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/



https://orgelstadmiddelburg.com/2023/05/01/lancering-orgelstad-middelburg/
https://orgelstadmiddelburg.com/2023/05/01/lancering-orgelstad-middelburg/
http://orgelstadmiddelburg.com/
https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/
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Om al vast te noteren

Zondag 9 juli: aartsbisschop, Bernd Wallet, gaat voor in
de eucharistieviering en zal het H. Vormsel toedienen
aan Carolien Florijn en Bert van Klaveren.

Zondag 16 juli: uitstapje naar de parochie van de HH.
Jacobus en Augustinus in Den Haag waar we o0.a. de
eucharistie zullen meevieren.

We zullen u binnenkort hierover verder informeren.

Agenda/vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St.
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zondag 11 juni

10:30 uur Feest van de H. Barnabas - apostel,
eucharistieviering, voorganger rector Wim van den
Berg.

le lezing: Jezus Sirach 2, 1-11; Graduale: psalm 112; 2e

lezing: Handelingen 11, 19-30 en 13, 1-3; Evangelie:
Mattels 10, 7-16

e 2¢collecte: onderhoud kerkgebouw
12:15 - 13:30 uur Gemeentevergadering
Maandag 12 juni

10:30 uur Open Kerk
12:00 uur Middaggebed en Lunch

Zondag 25 juni
10:30 uur Zondag na Pinksteren 7, eucharistieviering,
voorganger rector Wim van den Berg .

le lezing: Jeremia 20, 7-13; Gradualepsalm 69, 14-29;
2e lezing: Romeinen 5, 15-19; Evangelie: Mattels 10,
(16-23) 24-33

e 2¢collecte: Mission to Seafarers
12:15 - 14:00 Geloofsgesprek (6)
Maandag 26 juni

10:30 uur Open Kerk
12:00 uur Middaggebed en Lunch
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Contact
Rector Wim van den Berg

tel.: 06 250 168 39
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland
Myriam van der Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@zeeland.okkn.nl

Web
https://zeeland.oudkatholiek.nl

Facebook
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een
eucharistieviering en op een vijfde zondag een
Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen
steeds om 10.30 uur.

Locatie
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rekeningnummer
NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige
kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te
vinden op de website:
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/
OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet —
marcel.vandervloet@okkn.nl — 06 15 88 03 62
Mary Hallebeek — mary.hallebeek@okkn.nl — 06 28
892784

- zie verder:
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/
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