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Weer beginnen 

 
Als ik dit schrijf ligt mijn vakantie van drie weken weer 

achter mij. De eerste twee weken hebben we thuis 

vakantie gehouden. Even alle tijd om uit te rusten en 

niets te moeten. De derde week hebben we 

doorgebracht in de Eifel. Bijna elke dag een flinke 

wandeling gemaakt door de prachtige natuur. En nu dus 

weer ‘opgeladen’ voor een nieuw ‘werkjaar’. In deze 

nieuwsbrief kijken we nog even terug op de afgelopen 

maanden. En tegelijkertijd is deze maand september 

dus ook weer een nieuwe start. We gaan weer 

samenkomen om te vieren (Eucharstievieringen en 

diensten van Schrift en Gebed), om te leren (we gaan 

eind oktober weer beginnen met de maandelijkse 

geloofsgesprekken) en te dienen (diaconie – u kunt 

hieronder er weer meer over lezen). Eveneens zijn er 

weer momenten waarop we samenkomen om elkaar te 

ontmoeten. Zoals bijvoorbeeld de maandagen (steeds 

de maandag na de zondag waarop we eucharistie 

gevierd hebben) met Open Kerk, middaggebed en 

lunch. Op deze ochtenden zijn er ook altijd wel wat 

klusjes te doen, zoals de tuin bijhouden, schoonmaken 

van de kerk en het consistoriegebouw. U bent van harte 

welkom om mee te komen helpen. Ontmoeten doen we 

ook bij de vergaderingen en natuurlijk bij de koffie na 

de dienst. En hopelijk kunnen we dat de komende tijd in 

onze tuin doen. Samen vormen we deze Statie, deze 

geloofsgemeenschap. Een gemeenschap waar iedereen 

welkom is en zich thuis mag voelen. Bovenal willen we 

een plaats zijn waar we God mogen ontmoeten met al 

onze vragen, maar ook met al onze dankbaarheid. Want 

God komt de lof toe en de eer omdat God het is die ons 

leven bezielt, steeds weer opnieuw. Mag het een 

vruchtbaar jaar worden waarin we Gods zegen en 

nabijheid mogen ervaren.  

Wim van den Berg, rector 

 

Statienieuws 
Nieuwe kazuifels 
 
Omdat we onderstaand bericht nog niet in één van de 

vorige nieuwsbrieven vermeld hebben plaatsen we het 

in deze nieuwsbrief. 

 
Omdat de bruikleengevers de bruikleen van alle 

kazuifels en stola’s voor de statie Zeeland hadden 

beëindigd moest er naar nieuwe kazuifels en stola’s 

gezocht worden. Aartsbisschop Bernd Wallet wist raad. 

Dit resulteerde erin dat pastoor Rudolf Scheltinga 

(Amersfoort en Arnhem) maar liefst 5 kazuifels en 

bijpassende stola’s uit zijn privécollectie aan ons 

schonk.  

Hij overhandigde dit alles (het meeste zit in de koffer) 

tijdens de provinciale synode aan onze rector. We zijn 

er heel blij mee en danken pastoor Rudolf voor dit 

grootse gebaar!  

Aansluitend aan Pinksterviering op 28 mei jl. konden ze 

getoond worden aan de gemeenteleden.  

(enkele foto’s op de volgende pagina) 
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Figuur 1, De overhandiging van de kazuivels tijdens de provinciale 
synode. 

 
Figuur 2 De presentatie van de nieuwe kazuivels tijdens de dienst op 
zondag 28 mei. 

 

Aangestelde lectoren 

Zondag 23 juli jl. heeft rector Wim van den Berg 

aansluitend aan de eucharistieviering de akten 

voorgelezen waarin aartsbisschop, Bernd Wallet, de 

aanstelling van David Ross als lector wederom met vier 

jaar verlengd. En eveneens Jaap Theunisz ook voor vier 

jaar aanstelt 

als lector van 

onze kerk. 

We zijn als 

Statie zeer 

verheugd 

met dit feit 

en wensen 

beiden alle zegen toe bij hun werk als lector binnen 

onze geloofsgemeenschap. 

Gevormd 

Op zondag 9 juli ontvingen Carolien Florijn en Bert van 

Klaveren uit handen van onze Aartsbisschop, Bernd 

Wallet, het Heilige Vormsel tijdens een pontificale 

Eucharistieviering. Het was een feestelijke viering 

waarin naast 

prachtige gezangen 

en orgel ook de fluit 

klonk. Na afloop 

was er een gezellig 

samenzijn met de 

bisschop onder het 

genot van koffie en 

roomsoesjes. 

 

 

 

Overdracht kroonluchters 

 

Op zondag 9 juli jl. vond na de pontificale 

eucharistieviering de overdracht van de kroonluchters, 

de wandluchters en de plaquette plaats, die in 

bruikleen waren van de Stichting ZIR 29713 (Stichting 

Zorg Interieur St. Augustinuskerk), aan onze Oud-

Katholieke Statie Zeeland. Symbolisch overhandigde de 

secretaris van de Stichting een ‘peertje’ aan de 

secretaris van het Kerkbestuur. Als kerk zijn we de 

Stichting dankbaar voor deze schenking. 
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Bezoek aan Den Haag 

 

Op zondag 16 juli heeft een groep van elf 

gemeenteleden van onze statie de parochie Den Haag 

bezocht. 

Na de gezamenlijke eucharistieviering waarin de 

pastoor van Den Haag, Leen Wijker, voorging en onze 

rector, Wim van den Berg, de predicatie verzorgde was 

er feestelijke koffie. Aansluitend aan de koffie werd de 

groep rondgeleid door de kerk en de andere ruimtes. 

De gids wist veel te vertellen over het bijzondere 

verleden van de kerk en ook over het reilen en zeilen in 

de huidige tijd. De interessante rondleiding werd 

gevolgd door een lekkere lunch. Bij het vertrek ontving 

iedereen een jubileumtas, jubileumkaars, 

jubileumbrochure en een doosje heerlijke Haagse 

Hopjes. Men kijkt terug op een geslaagde dag die 

trouwens op het terras eindigde met het nuttigen van 

een heerlijk drankje.  

 

Open Monumentendag  

Op zaterdag 9 september zal vanaf 10.00 uur tot 17.00 

uur onze St. Augustinuskerk de hele dag open zijn. 

Iedereen is van harte welkom om een bezoekje te 

brengen, om rond te kijken, een kaarsje aan te steken, 

voor een gesprekje of om er even te zitten, te kijken 

en/of te luisteren. In de ochtend zal onze organist Bram 

de Wolf het orgel bespelen. In de kerk kunt u eveneens 

die dag (en ook op zondag 10 september na de dienst) 

een kleine toonstelling zien van Hans van der Linden. 

Zijn beschrijving hiervan leest u hieronder. Hij nodigt 

tevens uit om aan te sluiten als u zelf iets wilt laten zien. 

We sluiten ons van harte aan bij deze uitnodiging. Komt 

en zie! 

Het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan mijn eindwerk 

voor de vijfjarige fotografiecursus in het 

volwassenonderwijs. Hieruit is een fotoboek en een 

kleine tentoonstelling ontstaan over mijn eigen gekozen 

thema ‘water’. De dertig kleine intieme fotootjes laat ik 

tijdens Open Monumentendag  zien in de kerk.  

Momenten,                                                                                                                                                                   

Het onverwachtse, een moment van verwondering als 

het licht speelt met het water. Een spiegeling, van het 

maanlicht op de rivier. Kleine momenten die even 

vluchtig weer verdwijnen. Het afgelopen jaar ben ik op 

zoek geweest naar die momenten. Stappend langs de 

Marebeek, en de Waal, fietsend langs de Schelde op 

weg naar mijn werk. Net als die momenten van 

verwondering, verbazing, verstomming en ontsteltenis is 

ook het leven een moment.  

J. van der Linden. 

 

Misschien zijn er meer mensen die een leuke hobby 

beoefenen en ook eens iets van hun werk willen laten 

zien. Het kerkgebouw is meer dan alleen een ruimte van 

samenkomst voor de zondag. Het kan ook een ruimte 

zijn waarin mensen iets laten zien van wat hun bezig 

houdt.  

Neem gerust contact met me op via mail: 

hhhhans@hotmail.com 

 

mailto:hhhhans@hotmail.com
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Groot onderhoud kerkgebouw 

De komende tijd zal er hard gewerkt worden aan het 

groot onderhoud van ons kerkgebouw. Zowel aan de 

binnenkant als aan de buitenzijde vindt onderhoud 

plaats (vooral schilderwerk). In de kerkruimte alsook 

aan de buitenzijde van de kerk zijn om die reden 

steigers gebouwd. De planning is dat eind oktober alles 

gereed is. 

 

 

Diaconie 

‘Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben’ (1 
Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie 
samengevat in de werken van barmhartigheid, die de 
toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden 
doorgaans 'liefdewerken’ genoemd, omdat ze 
ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog 
eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen 
laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, 
zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden 
begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking 
gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als 
een antwoord op concrete levenssituaties.  De diaconie, 
het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en 
de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.  
 
Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De 
komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat 
meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden 
collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij 
de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden 
augustus en september is dat het Sint Jans Hospice de 
Casembroot te Middelburg (zie ook onder ‘Collectes’) in 
het kader van de doden begraven. Elke maand willen 

wij U ook wat achtergrond meegeven voor de 
verschillende werken van Barmhartigheid. 
 
 

De doden begraven 

In het verhaal over het laatste oordeel in het evangelie 

van Matteüs, is er geen sprake meer van het werk van 

barmhartigheid: doden begraven. Maar de verplichting 

om de doden te begraven blijkt heel duidelijk uit heel 

de traditie van de Bijbel. Toen de aartsvader Jakob zijn 

dood voelde naderen, riep hij zijn zoon Jozef en liet 

hem plechtig zweren dat hij hem niet in Egypte zou 

laten begraven, maar in het land van zijn vaderen. Zo 

werd het lichaam van Jakob meegedragen bij de 

uittocht uit Egypte om in Hebron, bij Abraham en Isaak 

begraven te worden. Door begraven te worden in het 

beloofde land deelde men ook in de beloften aan hun 

vaderen gedaan door God. Door de begrafenis werd 

men verenigd met zijn vaderen en deelde men ook in 

de belofte van het uitverkoren volk. 

Als voorbeeld van trouwe vervulling van dit werk van 

barmhartigheid wordt ons Tobit voorgesteld. Wanneer 

hij, tijdens de Babylonische gevangenschap, de lijken 

van zijn volksgenoten langs de weg zag liggen, nam hij 

ze op, verborg ze in zijn woning, om ze ’s nachts 

heimelijk te begraven (Tob 1,16-20). Zo vertelt ons ook 

het evangelie hoe Jozef van Arimatea, een rijk man, aan 

Pilatus het lichaam van Jezus vroeg. Hij wikkelde het in 

een smetteloze lijkwade en legde het in zijn eigen graf 

(Mt 27,57-61). De doden begraven was een uiting van 

eerbied voor een mens, en van het geloof dat die mens 

niet zomaar werd vergeten en ophield te bestaan. 

De christenen hebben vanaf het begin een bijzondere 

visie gehad op de teraardebestelling van hun doden. Zij 

hebben zich bewust gedistantieerd van de gebruiken 

van de heidense medeburgers. Dat heeft zeker een 

diepe overtuiging en moed van hen gevraagd. De 

symboliek van de graven spreekt van een bewust geloof 

dat hun doden reeds deelden in de verrijzenis van de 

Heer. Zoals de Heer in het graf was gelegd en van 

daaruit verheerlijkt is opgestaan, zo begroeven zij hun 

doden ook in de aarde. Zij geloofden dat het met het 

dode lichaam zal gaan als met een graankorrel, het 

symbool van Christus, dood en verrijzenis. Een 

graankorrel legt men in de aarde. Daar valt hij uiteen 

om dan open te bloeien in honderdvoudig leven. Zo 

legden zij hun doden in de aarde, in het geloof dat het 
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stoffelijke bekleed zal worden met onsterfelijkheid en 

openbloeien tot een nieuw en onvergankelijk leven. 

Hoofdzaak is dat wij het laatste afscheid vieren vanuit 

het geloof in de verrijzenis. Door het doopsel zijn wij 

reeds één geworden met de gestorven en verrezen 

Heer. Door dit geloof in de Heer Jezus zullen wij ook 

mogen delen in de volheid van het eeuwige leven. Deze 

hoopvolle verwachting van de verrijzenis moet de 

hoofdtoon krijgen telkens wanneer wij onze doden 

begraven en wij blijven de doden gedenken bij de 

viering van de eucharistie. 

 

Hoe kunnen wij dan nu onze zorg voor onze doden 

tonen? Zeker, door de dood uit de taboezone te halen. 

De dood hoort ook nu nog bij het leven, daarom 

moeten wij ook tijdens het leven met de dood leren 

omgaan: dat men met de stervende spreekt over de 

dood, zodat hij zich niet alleen voelt. 

Christenen geven elkaar ook de tijd om te rouwen. 

Zeker, het leven gaat verder, maar na een sterfgeval zal 

het voor velen veranderen. Wij zien duidelijker de 

vergankelijkheid van veel dingen en beseffen dieper de 

waarden van goedheid en liefde. Zo kan 'doden 

begraven' - wat we doen uit barmhartigheid - ook voor 

onszelf een werk van barmhartigheid worden, in zover 

wij, getroffen door het leed, zelf barmhartiger worden.  

De doden begraven betekent: op een waardige wijze 

afscheid nemen. Tegenwoordig zijn er in de grote 

steden heel veel anonieme begrafenissen. De 

nabestaanden willen geen tijd en energie steken in het 

begraven van en rouwen om de dode. Soms ziet men de 

overledene niet meer als een mens, aan wie je veel te 

danken hebt, met wie je geleefd hebt en vreugde en 

leed hebt gedeeld, maar als iets dat geen waarde meer 

heeft en dat moet worden 'opgeruimd'. In deze tendens 

van anonieme begrafenissen wordt iets zichtbaar van 

de onmenselijkheid die in veel kringen verbreid raakt. 

Des te belangrijker is het dat we vandaag de dag 

vormen van begraven zoeken die de mens recht doen. 

Daarbij hoort dat we er de tijd voor nemen om afscheid 

te nemen van de gestorvene. Soms geven de 

nabestaanden van een overledene het lichaam te snel 

uit handen, zonder dat ze zelf in alle rust afscheid 

hebben genomen. Soms geeft de procedure nà het 

overlijden ons nauwelijks kansen om waardig afscheid 

te nemen. 

Het is wel goed om ook zelf te handelen. We moeten 

niet alles overlaten aan anderen. Een hand uitsteken, 

dat betekent ook: de overledene aanraken, hem wassen 

en aankleden. Handelen betekent ook dat ik zelf de 

begrafenisdienst mede vormgeef, dat ik de priester 

vertel wat voor mij belangrijk was aan de overledene. Ik 

kan voorstellen doen voor de liturgie, het requiem of de 

begrafenis zelf. Ook de liefdevolle verzorging van het 

graf hoort erbij. Rouw heeft een plek nodig. 

Ons respect en onze liefde voor de gestorvene vinden 

uiting in het verzorgen van zijn graf. De doden begraven 

betekent niet alleen het graf verzorgen, maar ook de 

dode gedenken. In iedere eucharistieviering worden de 

overledenen herdacht. Zo ervaren we in iedere 

eucharistieviering ook de gemeenschap met hen. 

De doden gedenken betekent niet: leven in het 

verleden. Veeleer gaat het erom de boodschap te 

verstaan die zij door hun leven en sterven aan ons 

richten, en met ons leven te antwoorden op die 

boodschap. Voor gedenken en afscheid nemen zijn 

vormen nodig. Een daarvan is het vertellen van 

verhalen over de dode. We vertellen elkaar onze 

herinneringen aan hem, en wat voor de overledene 

belangrijk was, wat hem bewoog, uit welke bronnen hij 

leefde.  
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Collectes 

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 

onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover 

informatie. In de agenda aan het einde van deze 

nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke 

uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat 

dank voor uw gaven! 

Onderhoud Kerkgebouw 

We mogen als statie Zeeland een prachtig kerkgebouw 

in bezit hebben. We zijn daar heel blij mee. Maar het 

onderhoud van dit monumentale gebouw zorgt voor 

zeer hoge kosten. We ontvangen hiervoor subsidie van 

de Rijksoverheid en van verschillende fondsen binnen 

onze landelijke kerk. Toch is dit nog niet genoeg en 

moeten we als statie dus ook een ruime bijdrage in de 

kosten leveren. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen 

zullen we met regelmaat de deurcollecte hiervoor 

bestemmen. We hopen op uw gulle gaven. Bij voorbaat 

onze hartelijke dank. (Giften voor dit doel zijn uiteraard 

ook welkom via onze bankrekening.) 

Hospice Middelburg 

Ten bate van de diaconie gaan wij ons ook in de maand 

september inzetten voor het Sint Jans Hospice de 

Casembroot te Middelburg. 

Het hospice biedt zorg aan mensen in hun laatste 

levensfase. Er is oog voor alle betrokkenen: bewoners, 

hun naasten en zorgverleners. Er is respect voor de 

ander in haar of zijn anders zijn en biedt de ander alle 

ruimte om dit tot uitdrukking te brengen.  

 

De Stichting "Vrienden Hospice” is een organisatie die 

materiële en immateriële steun geeft aan het Sint Jans 

hospice de Casembroot in Middelburg. Deze organisatie 

zorgt onder meer voor een extra bijdrage om in het 

hospice de thuissituatie zoveel mogelijk te kunnen 

realiseren. Bovendien wil zij zoveel mogelijk voor de 

bewoners in het hospice betekenen en maximale 

ondersteuning geven aan de verpleegkundigen, 

medewerk(st)ers en vrijwilligers. 

 

Digitale landelijke nieuwsbrief 

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale 
nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van 
het nieuws vanuit de landelijke kerk.  U kunt zich 
hiervoor aanmelden via: 
https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/ 
 

 

Agenda/vieringen 

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. 
Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.  

Zaterdag 9 september 
10:00 uur – 17:00 uur Open Monumentendag 
 
Zondag 10 september 
10:30 uur Zondag na Pinksteren 18 , eucharistieviering,  
voorganger rector Wim van den Berg. 
 
1e lezing: Ezechiël 33, 7-11; Graduale: psalm 119, 33-

40;  2e lezing: Romeinen 12, 9-21; Evangelie: Matteüs 

18, 15-20  

• 2e collecte: Hospice Middelburg 
 

 
Ezechiël 33, 7-11 "Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld 
voor het volk van Israël." 

https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/
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Agenda/vieringen (vervolg) 

 
Maandag 11 september  
10:30 uur Open Kerk 
12:00 uur Middaggebed en Lunch 
 
 
Zondag 24 september 
10:30 uur Zondag na Pinksteren 20, eucharistieviering, 
voorganger rector Wim van den Berg . 
 
1e lezing: Jona 3, 10 – 4, 11; Graduale: psalm 145, 1-12; 

2e lezing: Filippenzen 1, 21-27; Evangelie: Matteüs 20, 

1-16  

• 2e collecte: Onderhoud kerkgebouw 
 

Maandag 25 september, Gedenkdag van de 
Hervorming van Port-Royal   
10:30 uur Open Kerk 
12:00 uur Middaggebed en Lunch 
 
 

 
Restanten van het klooster van Port-Royal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
secretaris@zeeland.okkn.nl 
 
Web 
https://zeeland.oudkatholiek.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen  
Elke tweede en vierde zondag van de maand een 
eucharistieviering en op een vijfde zondag een 
Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen 
steeds om 10.30 uur.  
 
Locatie  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 
NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 
 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige 
kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te 
vinden op de website: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet – 
marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 
89 27 84 
 - zie verder: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 
 

 

https://zeeland.oudkatholiek.nl/
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/

