
De	werkgroep	Diaconie	heeft	overleg	gehad	met	het
Hospice	De	Casembroot	in	Middelburg.	Het	Hospice	heeft
geen	financiële	nood,	noch	een	gebrek	aan	vrijwilligers.	Wel
zouden	zij	het	heel	mooi	vinden	als	onze	gemeenschap	iets
zou	kunnen	doen	waarmee	we	aandacht	en	betrokkenheid
tonen	aan	de	bewoners	en	hun	families.	In	overleg	is	er
besloten	om	in	de	maand	januari	(een	stille	maand	na	alle
drukte	van	december)	een	zelfgebakken	taart	te	bezorgen.
Wie,	o	wie	wil	voor	het	Hospice	een	taart	bakken?	Op	26	januari	zal	dan	in	de	viering	de
taart	aanwezig	zijn	en	na	afloop	zal	de	taart	aan	het	Hospice	aangeboden	worden.	We
vermoeden	dat	“de	bakker	van	de	taart”	dat	wel	wil	doen	(eventueel	met	nog	iemand,
bijvoorbeeld	van	de	werkgroep	Diaconie).	Graag	horen	we	voor	1	januari	a.s.	wie	er	voor	een
taart	wil	zorgen.	Geef	je	op	bij	Margreeth	van	Seters.

Op	de	laatste	zondag	van	het	kerkelijk	jaar,	24	november	werd	tijdens
de	offerande	naast	brood,	wijn	en	collecte	ook	een	maand	vol	gebreide
mutsen	opgedragen.	Deze	mutsen	zijn	gebreid	door	onze
gemeenteleden	en	bestemd	voor	de	Seafarers.	Het	zeemanshuis	stelt
1000	kerstpakketten	samen	waarin	ook	een	gebreide	muts.	Iedereen
die	heeft	meegedaan	met	breien,	hartelijk	dank!

Bij	de	aanvang	van	het	nieuwe	kerkelijk	jaar	bieden	de
bisschoppen	een	nieuw	Lectionarium	aan	dat	de	Bijbel	dichterbij
brengt.	Vanaf	deze	Advent,	zondag	1	december	2024,	zullen
tijdens	de	kerkdiensten	de	schriftlezingen	te	horen	zijn	uit	de
NBV21.	De	keuze	voor	deze	Bijbelvertaling	wordt	door	de
bisschoppen	toegelicht	in	een	Herderlijk	schrijven,	dat	u	hier	kunt
lezen.	De	bisschoppen	schrijven	onder	meer:
"Bij	de	aanvang	van	het	kerkelijk	jaar	bieden	wij	u	een	nieuw

Lectionarium	aan	dat	de	Bijbel	dichterbij	brengt.	Vanaf	deze	Advent	zullen	we	in	onze
kerkdiensten	de	schriftlezingen	horen	uit	de	NBV21.	We	zijn	onder	de	indruk	van	de	kwaliteit
van	deze	vertaling,	die	niet	alleen	dichter	bij	de	brontekst	staat,	maar	ook	mooier	en
consistenter	is	dan	haar	voorganger.	Na	een	studieproces	van	drie	jaar	hebben	we	kunnen
besluiten	dat	we	de	NBV21	kunnen	vrijgeven	en	aanbevelen	als	Bijbelvertaling,	niet	alleen	voor
persoonlijk,	maar	ook	voor	gemeenschappelijk	gebruik	in	de	kerk."

De	landelijke	kerk	stuurt	maandelijks	een	digitale	nieuwsbrief	rond.	Zo
kan	men	op	de	hoogte	blijven	van	het	nieuws	vanuit	de	landelijke	kerk.	U
kunt	zich	hiervoor	aanmelden	via:	nieuwsbrief	Landelijke	Kerk

Tien	jaar	geleden	is	CitySeeds	gestart	door	de	Citylife
Church	met	als	doel	de	inwoners	van	de	wijk
Dauwendaele,	die	rond	moeten	komen	van	een
minimuminkomen,	te	ondersteunen.	CitySeeds	streeft
ernaar	om	met	een	gezonde	gemeenschap	van	vrijwilligers
op	ecologische	wijze	voeding	te	verbouwen	voor	kwetsbare
mensen	op	Walcheren	en	daarbij	een	bijdrage	te	leveren
aan	de	leefbaarheid	van	de	wijk	Dauwendaele.	Heb	je
interesse	in	dit	project,	om	vrijwilliger	te	worden,	of	om	in
aanmerking	te	komen	voor	gratis	groenten?	Kijk	dan	op	de	website.

	

Bekijk	de	webversie
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Vanuit	de	statie

Uitzien	naar	...Uitzien	naar	...
In	dit	dubbelnummer	zien	we	uit	naar	wat	komen	gaat	aan	vieringen	en	activiteiten,	en	dat	zijn
er	heel	wat.	In	deze	weken	voor	Kerstmis	kijken	we	vooral	uit	naar	de	komst	van	de	Heer.	Vier
weken	advent	waarin	we	ons	voorbereiden	op	Hem	die	ons	redding	zal	brengen.	Iemand	zei	mij
laatst:	‘De	wereld	staat	onder	spanning’.	Ik	vond	dat	kort	en	krachtig	weergegeven	hoe	velen
van	ons	de	huidige	situatie	in	de	wereld	ervaren.	‘Onder	spanning	staan’,	dat	is	niet	ontspannen
dus.	We	maken	ons	zorgen	over	wat	er	in	de	wereld	gebeurt,	maar	ook	in	ons	eigen	land.	Er	is
onrust	in	de	samenleving,	veel	mensen	zijn	angstig	om	wat	er	te	gebeuren	staat.	Velen	voelen
zich	onveilig	en	dat	levert	dan	ook	veel	spanning	op.	En	wellicht	ervaar	je	ook	bij	jezelf	die
spanning	vanwege	zorgen	om	je	naaste	of	om	jezelf	vanwege	bijvoorbeeld	je	gezondheid.		
	
En	dan	zijn	we,	ondanks	de	spanningen,	op	weg	naar	Kerstmis,	het	feest	waarin	we	de
geboorte	gaan	vieren	van	onze	Verlosser,	Jezus	van	Nazareth.	Hij	is	gekomen	om	vrede	te
brengen,	Hij	komt	steeds	opnieuw	om	vrede	te	brengen.	Vrede	waarnaar	we	zo	verlangen	in
deze	wereld.	Als	christenen	zijn	we	geroepen	om		mee	te	werken	aan	die	vrede.	Jezus	heeft
onze	handen	en	voeten,	ons	hart	nodig	om	die	vrede	te	bewerkstelligen.	Nu	zijn	wij	als
individuen	niet	in	staat	om	de	wereldvrede	tot	stand	te	brengen,	maar	we	kunnen	wel	vrede
brengen	in	onze	eigen	omgeving,	ja,	ook	in	ons	eigen	hart.	En	hoe	dan?	Door	onze	manier	van
spreken	over	en	met	elkaar.	Door	niet	te	oordelen	en	te	veroordelen,	door	open	te	staan	voor
wat	een	ander	te	zeggen	heeft.	Ja,	om	mond,	ogen	en	hart	te	openen	voor	elkaar.	Om	goeds	te
zeggen,	om	goeds	te	zien	en	dat	alles	vanuit	de	liefde	in	ons	hart.	Zo	kan	het	Kerstmis	worden.
Om	het	met	de	profeet	Micha	te	zeggen:	‘Maar	ik,	ik	blijf	uitzien	naar	de	Heer…’.		
Ik	wens	ons	allen	een	goede	adventstijd	toe	en	alvast	een	Zalig	vredevol	Kerstfeest	en	een
gezegend	Nieuwjaar!	
																																																																																																												Wim	van	den	Berg,	rector

Vanuit	het	kerkbestuurVanuit	het	kerkbestuur

Frans	Lammers	vertegenwoordigt	sinds	kort	onze	statie	bij	de	Raad	van	Kerken
Middelburg.	Wij	wensen	hem	daarbij	alle	succes	en	wijsheid	toe.
Het	kerkbestuur	heeft	op	woensdag	27	november	jl.	haar	1e	beleidsdag	gehad	in	de
Corneliuskerk	te	Noordwelle.	Ze	heeft	o.a.	nagedacht	en	gesproken	over	een	nieuw
beleidsplan	voor	de	jaren	2025	–	2029.	Later	hierover	meer.
Ook	al	is	29	december	een	5e	zondag,	er	is	dan	echter	geen	dienst	in	de	kerk.

Ontmoetingsdag	zaterdag	7	decemberOntmoetingsdag	zaterdag	7	december
Alle	(gast)leden	en	belangstellenden	van	harte	welkom	op	onze	ontmoetingsdag	op	zaterdag	7
december	van	10	-	15	uur.	Wat	gaan	we	doen?	Koffiedrinken	en	bijpraten,	schoonmaken,
nuttigen	van	een	zelf	meegebrachte	lunch,	middaggebed	en	liederen	oefenen.	We	zien	uit	naar
jullie	komst!

Uitnodiging	nieuwjaarsborrelUitnodiging	nieuwjaarsborrel
Op	zondag	12	januari	zijn	wij	van	harte	welkom	bij	Dirk	en	Annelies	van	Leeuwen	voor	een
nieuwjaarsborrel	in	hun	huis	aan	het	Damplein	21	(Middelburg).	Aansluitend	aan	de
eucharistieviering	zullen	wij	dan	gezamenlijk	naar	hen	toe	gaan	om	elkaar	bij	een	drankje	te
ontmoeten	en	elkaar	een	Zalig	Nieuwjaar	te	wensen.	

Geja	Jonker	-	de	BoerGeja	Jonker	-	de	Boer
Op	12	oktober	jl.	is	Gea	Jonker	–	de	Boer	overleden.	Wij	herinneren	haar	als	een	lieve	en
betrokken	vrouw.	Heel	wat	jaren	heeft	zij	samen	met	haar	man,	Filip,	onze	kerkdiensten	bezocht
en	heeft	zij	zich	ook	praktisch	ingezet	voor	onze	statie.	Wij	zijn	haar	dankbaar	daarvoor	en
gedenken	haar	in	ons	gebed.	

Impressie	van	de	synodedagImpressie	van	de	synodedag
Onze	statie	is	op	de	landelijke	synode	op	16	november	jl.	vertegenwoordigd	geweest	door
Myriam	van	der	Linden	en	Addy	Vader.	Myriam	schrijft	de	volgende	impressie:
Het	is	een	goede	Synode	geweest	met	af	en	toe	een	flinke	discussie.	Sommige	agendapunten
staan	al	heel	lang	op	de	agenda	en	die	blijven	maar	duren.	Sommige	procedures	duren	heel
lang.	Het	Collegiaal	Bestuur	zal	gaan	kijken	naar	het	traject	om	bepaalde	zaken	beter	te	laten
verlopen.
De	synodale	vernieuwing	zorgde	voor	veel	discussie.	Het	presideum	vraagt	zich	af	waarom	ze
plaats	moeten	maken.	Ook	waren	er	veel	vragen	vanuit	de	synodalen.	Een	zittingstermijn	van	4
jaar	is	bijvoorbeeld	niet	reëel	omdat	je	die	tijd	minstens	nodig	hebt	om	enigszins	vertrouwd	te
raken	met	de	materie.	De	motie	van	parochie	Den	Haag,	die	dit	punt	van	de	agenda	wilde,	is	na
een	verduidelijkingsfilmpje	met	Jan	Hallebeek,	met	grote	meerderheid	afgewezen.	De	synodale
structuur	moet	dus	veranderen.	Wordt	dus	vervolgd.

Besproken	onderwerpen	die	voor	elke	parochie/statie,	dus	ook	voor	ons,	van	belang	zijn:

In	de	synodestukken	heeft	u	kunnen	lezen	dat	er	afgelopen	jaar	een	gespreksronde	met
alle	parochies	heeft	plaatsgevonden,	ook	met	die	van	ons.	In	de	eerste	maanden	van
2025	gaat	dat	een	vervolg	krijgen	om	een	toekomstbeeld	te	verkennen.	Daarna	wordt
van	iedere	parochie	een	parochieportret	gemaakt.	In	september	is	er	dan	een
inspiratiedag	met	het	Collegiaal	Bestuur.
Wat	de	financiën	betreft	heeft	het	Collegiale	Bestuur	de	afgelopen	jaren	goed	gekeken
naar	de	financiële	positie,	zowel	van	de	landelijke	kerk	als	van	elke	afzonderlijke
statie/parochie.	Eerst	is	gekeken	naar	de	inkomsten	van	de	landelijke	kerk,	hoe	die
omhoog	kunnen.	Wat	nieuw	is,	is	dat	parochies	meer	naar	vermogen	gaan	bijdragen.	Er
is	een	rekenmodel	gemaakt.	Voor	sommige	(rijkere)	parochies	betekent	dit	een	grotere
afdracht	aan	de	landelijke	kerk,	andere	parochies	gaan	minder	betalen.	Parochies	met
weinig	vermogen,	zoals	onze	statie,	krijgen	een	exploitatiesubsidie	om	aan	deze
verplichting	te	kunnen	voldoen.	Om	als	kerk	financieel	gezond	te	blijven	zal	in	de
komende	jaren	ook	naar	de	uitgavenkant	van	de	landelijke	kerk	worden	gekeken,	in
hoeverre	en	waar	bezuinigd	kan	worden.
Vanaf	het	nieuwe	kerkelijk	jaar,	dat	nu	ingaat,	zal	er	gebruik	gemaakt	worden	van	de
NBG21-vertaling	in	de	vieringen	(zie	ook	het	bericht	onder	Landelijke	Kerk).	Er	is	een
oproep	gedaan	om	vanuit	de	praktijk	te	reageren	op	de	NBG21	vertaling.	Dit	is	van	groot
belang	.	Ik	hoor	uw	feedback,	positief	of	negatief,	dus	graag	zodat	ik	dit	door	kan	geven.
Er	is	ook	een	vernieuwing	van	de	Psalmen.	Helaas	is	alles	nog	niet	op	papier,	maar	we
zullen	hier	in	de	toekomst	dus	meer	van	zien.

Tot	slot:

Wat	betreft	de	publicaties,	waar	ik	jullie	een	aantal	vragen	over	gesteld	heb:	alle	op-	en
aanmerkingen,	dus	ook	van	een	organogram,	heb	ik	ter	sprake	gebracht	en	deze
zijn	genoteerd.	Hopelijk	gaan	ze	er	iets	mee	doen.	Veel	parochies	hebben	hier	hun
ervaringen	ingebracht	en	dat	is	alleen	maar	goed.	
Rond	kwart	voor	vijf	werd	de	Synode	afgesloten	met	toch	een	‘grijs	kantje’.	De	voorzitter
van	het	presidium	gaat	zich	beraden	of	ze	nog	wel	in	het	presidium	wil	blijven.	Hopelijk
blijft	ze	nog,	want	ze	heeft	in	mijn	ogen	een	waardevolle	functie.	We	zullen	zien	hoe	de
synodale	vernieuwing	gaat	lopen.
Zodra	het	definitieve	verslag	van	de	synode	er	is,	hopen	we	hierover	met	de
belangstellenden	uit	onze	parochie	te	spreken	en	van	gedachten	te	wisselen.

Dank	voor	jullie	steun	en	inbreng!
Myriam	van	der	Linden	-	Bullens,	1e	synodaal

Vanuit	de	DiaconieVanuit	de	Diaconie

CollectesCollectes
Naast	de	collecte	voor	de	eigen	kerk	hebben	we	ook	onze	uitgangscollectes.	Hieronder	vindt	U
hierover	informatie.	

In	de	maand	december	zijn	beide	uitgangscollecten	op	de	zondagen	bestemd	voor	het
diaconale	doel	Vluchtelingenwerk.
Op	Kerstavond	is	de	uitgangscollecte	voor	Voedselbank	Walcheren.
De	uitgangscollecte	van	12	januari	is	bestemd	voor	het	Oecumenisch	Werk	van	de
Landelijke	kerk.	
Op	26	januari	is	de	uitgangscollecte	voor	het	onderhoud	van	ons	kerkgebouw.

U	kunt	ook	geld	geven	via	de	bankrekening	(zie	onderaan	deze	nieuwbrief).	Vermeld	dan	wel
voor	welk	doel.	Alvast	dank	voor	al	uw	gaven!

Agenda	/	VieringenAgenda	/	Vieringen
Alle	vieringen	en	activiteiten	vinden	plaats	in	de	St.	Augustinuskerk,	Zuidsingel	70	te
Middelburg.

Zaterdag	7	december	Gedachtenis	van	de	H.	Ambrosius,	bisschop	van	Milaan	
10:00	uur	–	15:00	uur	Ontmoetingsdag:	koffie/schoonmaken/lunch/middaggebed/zingen.

Zondag	8	december	2e	zondag	van	de	advent,
10:30	uur	Eucharistieviering,
Voorganger:	rector	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Baruch	5,	1-9
Graduale:	psalm	126
2e	lezing:	Filippenzen	1,	3-11
Evangelie:	Lucas	3,	1-6
2e	collecte:	Vluchtelingenwerk

Maandag	9	december
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch	

Zondag	22	december	4e	zondag	van	de	advent
10:30	uur	Eucharistieviering,
Voorganger:	rector	Wim	van	den	Berg	en	predicatie	door	lector	Jaap	Theunisz
1e	lezing	Jesaja:	Micha	5,	1-3
Graduale:	psalm	80,	1-8;
2e	lezing:	Hebreeën	10,	5-10
Evangelie:	Lucas	1,	39-45
2e	collecte:	Vluchtelingenwerk

Maandag	23	december	Gedachtenis	van	de	HH.	Aartsvaders	Abraham,	Isaak	en	Jakob
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch	

Dinsdag	24	december	Hoogfeest	van	de	geboorte	van	onze	Heer	Jezus	Christus	–	Kerstavond
20:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger:	rector	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Jesaja	9,	1,-6
Graduale:	psalm	96	
2e	lezing:	Titus	2,	11-14		
Evangelie:	Lucas	2,	1-10
2e	collecte:	Voedselbank

Zondag	12	januari	1e	zondag	na	Epifanie	–	De	doop	van	de	Heer	in	de	Jordaan	
10:30	uur	Eucharistieviering,		
voorganger	rector	Wim	van	den	Berg	met	assistentie	van	en	predicatie	door	diaken	Pim
Rijnders	
1e	lezing:	Jesaja	40	,	1-5	en	9-11	
Graduale:	psalm	104,	1-13	
2e	lezing:	Titus	3,	4-7	
Evangelie:	Lucas	3,	15-16	en	21-22	
2e	collecte:Oecumenisch	Werk	
	
Maandag	13	januari	Gedachtenis	van	de	H.	Hilarius,	bisschop	van	Poitiers	
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch	
	
Zaterdag	25	januari	Feest	van	de	Roeping	van	de	H.	Apostel	Paulus	
16:00	uur	Liturgiecommissie	
	
Zondag	26	januari	Derde	zondag	na	Epifanie	
10:30	uur	Eucharistieviering,	
voorganger	rector	Wim	van	den	Berg		
1e	lezing:	Jesaja	61,	1-9	
Graduale:	psalm	145,	13-21	
2e	lezing:	1	Korintiërs	12,	12-27	
Evangelie:	Lucas	4,	14-21	
2e	collecte:	Onderhoud	Kerkgebouw	
	
Maandag	27	januari	Gedachtenis	van	de	H.	Johannes	Chrysostomus,	bisschop	van
Constantinopel		
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch	

Landelijke	kerk
Invoering	van	de	NBV21	in	de	liturgieInvoering	van	de	NBV21	in	de	liturgie

Nieuwjaarsreceptie	bisdom	UtrechtNieuwjaarsreceptie	bisdom	Utrecht
Op	zondag	5	januari	2025	bent	u	van	harte	welkom	bij	de	nieuwjaarsviering	in	de	kathedrale
kerk.	De	Vespers	van	Epifanie	vangen	aan	om	16	uur.	Na	de	viering	is	er	gelegenheid	elkaar	te
ontmoeten	en	de	goede	wensen	voor	het	nieuwe	jaar	uit	te	wisselen.	(Kathedraal	van	de	H.
Gertrudis,	Willemsplantsoen	2	Utrecht).

Digitale	landelijke	nieuwsbriefDigitale	landelijke	nieuwsbrief

Kerk	in	de	stad
CitySeeds	in	MiddelburgCitySeeds	in	Middelburg

Week	van	gebed	voor	de	eenheidWeek	van	gebed	voor	de	eenheid
De	week	van	gebed	voor	de	eenheid	van	de	christenen	vindt	dit	jaar	plaats	van	19	tot	en	met	26
januari.	Op	dit	moment	is	nog	niet	bekend	waar	en	hoe	de	Raad	van	Kerken	in	Middelburg	hier
vorm	aan	geeft.	Later	hopelijk	meer	hierover.

Time	4	GodTime	4	God
Op	de	zondagen	8	december	en	12	januari	om	19.30	uur	zal	een	Engelstalige	Time4God	viering
in	de	Gasthuiskerk	(Lange	Delft	94,	Middelburg)	gehouden	worden.	Iedereen	is	van	harte
welkom.	Om	de	dienst	online	te	kunnen	volgen	klikt	u	op	de	link	die	u	vindt	op	de	website.

CoventrygebedCoventrygebed
Iedere	vrijdag	is	er	om	13.00	uur	het	Coventrygebed	voor	Vrede	en	Verzoening	in	de	Nieuwe
Kerk.	De	kleine	gebedsdienst	duurt	20	minuten.	Wees	welkom	en	bid	mee!

Contact
Oud	Katholiek	Zeeland
Rector	Wim	van	den	Berg
tel.:	06	250	168	39
e-mail:	wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris	Oud-Katholiek	Zeeland
Myriam	van	der	Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@zeeland.okkn.nl

Web
Bekijk	onze	website
Volg	ons	op	Facebook

Vieringen
Elke	tweede	en	vierde	zondag	van	de	maand	een	eucharistieviering	en	op	een	vijfde	zondag
een	Dienst	van	Schrift	en	Gebed.	De	vieringen	beginnen	steeds	om	10.30	uur.

Locatie
Ingang	kerk:	Zuidsingel	70,	Middelburg
Post:	Bree	50a,	4331	ED	Middelburg

Bankrekeningnummer
NL60ABNA0452370620	t.n.v.	Oud-Katholiek	Zeeland	p/a	Baandijk	23,	4537	SW	Terneuzen

Veilige	Kerk
De	OKKN	hanteert	een	actief	beleid	om	een	veilige	kerk	te	waarborgen	en	heeft
vertrouwenspersonen	aangesteld.	De	contactgegevens	en	werkwijze	vindt	u	hier.	
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@zeeland.okkn.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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